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Gaat God met mij mee?
door Arie van der Stoep

Sta ik in de dienst van God? Ja! Staat elke christen die Jezus volgt, in de dienst van God? Ja! (1)

Maar daarmee zeg ik dan tevens iets anders. Namelijk dat ik in alles wat ik zeg en doe,

volkomen afhankelijk van Hem ben. ‘Ja,’ zei Jezus, want, zonder Mij kun je niets doen! (2)

Maar dan is er één ding dat ik heel erg nodig heb: dat Hij dichtbij mij blijft en mij leiding geeft. Dat Hij

tot mij spreekt en mij de weg wijst. Dat Hij mij corrigeert en bemoedigt, en dat Hij mij de kracht en

mogelijkheden verschaft, die ik nodig heb, om de weg met Hem te gaan.

Geen stap verzetten

Iemand die dat heel goed besefte, was Mozes. God wilde dat hij het volk Israël naar het beloofde land

leidde. Maar het volk verknalde het op een verschrikkelijke manier. Het krenkte God diep en zette Hem

opzij, door met eigen handen een god van goud te maken en die te aanbidden. Daarom wilde God niet

langer met hen meegaan. Hij zou in zijn plaats wel een engel met Mozes meesturen. (3)

Maar daarmee kon Mozes niet leven. Hij en het volk hadden Godzelf nodig. Om het einddoel van hun

leven te bereiken, hadden ze de beste garantie daarvoor nodig in de persoon van Godzelf. Als Hij niet

met hen meeging, konden ze beter blijven waar ze waren. Zonder God wilde Mozes geen stap

verzetten. (4)

‘Moet Ik dan zelf meegaan, om je gerust te stellen?’ vroeg God aan Mozes. (4) Hij antwoordde:

Waaraan zal anders geweten worden, dat ik en uw volk door U begenadigd zijn? (5) Dat God hen had

aanvaard als zijn eigen volk en dat zij Hem na aan het hart lagen, moest blijken! Aan henzelf, maar ook

aan de volken door wier gebied zij trokken. Dat kon alleen, als Godzelf hen leidde.

Bevestig mij

‘Moet Ik ook met jou meegaan?’ vraagt God mij door deze geschiedenis heen. En ik kan niet anders

zeggen dan: ‘Ja, Heer, want zonder U kan ik niets doen. En zonder U kan ik ook nooit het einddoel

bereiken dat U voor mij hebt bestemd. (6)

Daarom, laat het mij merken, Heer, dat U met mij meegaat en bevestig mij in het gaan van Uw weg

voor mij. Zonder U kan ik niet leven en kan ik ook geen zegen zijn voor anderen.’

Uit de Bijbel:

(1) Romeinen 6:22.

Maar thans, vrijgemaakt van de zonde en in de dienst van God gekomen, hebben jullie tot vrucht uw

heiliging en als einde het eeuwige leven.

(2) Johannes 15:5b.

... Wie in Mij blijft, zoals Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunnen jullie niets doen.

(3) Exodus 32:34.



... ga nu heen, leid het volk naar de plaats waarvan Ik u gesproken heb; zie, mijn engel zal voor u uitgaan,

...

(4) Exodus 33:14-15.

Toen zei Hij (= God - AvdS): Moet Ik zelf meegaan om u gerust te stellen? En hij (= Mozes - AvdS) zei

tegen Hem: Indien U zelf niet meegaat, laat ons vanhier niet optrekken.

(5) Exodus 33:16a.

Waaraan zal anders geweten worden, dat ik en uw volk door U begenadigd zijn, ...

(6) 1 Petrus 1:8-9.

Hem hebben jullie lief, zonder Hem gezien te hebben; in Hem geloven jullie, zonder Hem thans te zien, en

jullie verheugen jezelf met een onuitsprekelijke en verheerlijkte vreugde, daar jullie het einddoel van het

geloof bereiken, dat is de zaligheid van de zielen.
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